Piet Laros, ‘Hollander Piet’, zingt het Zeven Provincién lied, gezongen in
Spanje in de jaren 1936-1939. Wijze van een oud Catalaans wvolkslied.
Gemaakt door Theo Groenink, een Amsterdamse taxichauffeur.

Vrijheid, beroving, terreur, onderdrukking
Bedreigde een volk dat zijn vrijheid bemint.
Bloedig fascisme sloeg met zijn klauwen
Weerloze vrouwen en proletariérs kind,
Maar op ons had het niet gerekend.
Onze kracht schuilt in hoger moraal.
Wij gingen vrijwillig naar Espafia.

In de Brigade internationaal - allemaal - allemaal.

Wijj zijn soldaten van de "Zeven".

Willen onze kracht steeds geven.

Tegen het fascisme,

Zijn onze jongens steeds paraat - Kameraad - Kameraad.

"Zeven Provincién" je naam staat geschreven,

In de historie der arbeidersstrijd.

Want het gedrag van je dappere jongens,

Heeft in Holland menig hart verblijd.

Met vaste hand schoten onze geweren,

En menig doel trof onze granaat.

Voor de vrijmaking van Espaiia,

- Zijn wij nog steeds paraat - Kameraad - Kameraad.

Velen van ons zijn in Spanje gebleven.

Offerden hun plicht voor hun ideaal.

Gaven voor vrijheid en rechten hun leven.

Vielen naast ons door het fascisten staal.

Maar wij zweren zij zullen betalen,

Met eigen bloed tot den laatsten man.

Het hoofd omhoog voorwaarts ten zegen,

Wij maken waarheid van - No Pasaran - No Pasaran.

met dank aan H. Schmidt




